Spannend maken
[image: https://pixabay.com/static/uploads/photo/2014/03/24/13/44/whip-294187_640.png]Niet alles wat je meemaakt is spannend, maar we kunnen het vast wel spannend maken. Hieronder staan een aantal dagelijkse gebeurtenissen, maar ze zijn een beetje saai. Alles gaat zoals het hoort. Kun jij iets bedenken waardoor we op het puntje van onze stoel komen te zitten? Je mag overal in het verhaal iets bedenken. In het begin, in het midden of het einde, zeg het maar. Zorg je wel dat we aan het bibberen komen?
Kies een van de 4 verhaaltjes en bedenk er stukje bij. Je mag er ook een stukje bij weglaten als dat beter bij het verhaal past. Succes.

Verhaal 1:
Peter en Madelief gaan voor mama naar de winkel. Het brood is op en er moet ook een toetje voor het avondeten komen. Ze lopen naar de winkel op de hoek en pakken een mandje bij de ingang. Op de broodafdeling pakken ze een halfje wit en een halfje bruin. Papa eet alleen witbrood, ook al vindt mama dat niet zo gezond. Het toetje is snel uitgezocht, pudding en chocoladevla. De favorieten van Peter en Madelief. Bij de kassa betalen ze de boodschappen en gaan naar huis. 
[image: https://pixabay.com/static/uploads/photo/2012/04/01/16/39/pumpkin-23439_640.png]Verhaal 2:
Erik gaat naar bed. Hij is moe na een dag school en een voetbaltraining. Hij poetst snel zijn tanden, want hij mag van zijn moeder nog even lezen voor het slapen gaan. Hij heeft zijn lievelingsboek al klaarliggen op het kussen. Gisteren is hij gestopt bij bladzijde 101, het begon echt heel spannend te worden. Snel legt hij de tandenborstel in het bakje. Op naar bed. 

Verhaal 3:
Bakker Maurice staat elke dag op om 4 uur in de nacht. Hij weet niet beter. De broden moeten in de oven en daarna de bolletjes. Vandaag moeten de gebakjes ook worden gemaakt dus het wordt een drukke dag. Maurice doet zachtjes de voordeur dicht en gaat naar de auto.
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Verhaal 4: 
[image: https://pixabay.com/static/uploads/photo/2013/10/12/16/33/forest-194483_640.jpg]Miranda heeft een beetje een aparte moeder, tenminste dat zegt iedereen. Zelf vindt ze dat wel meevallen. Haar moeder is juist heel lief en weet heel veel over de natuur. Oké, ze heeft niet de laatste mode begrepen, haar kleding is een beetje vreemd. Ook zou ze haar haren wat vaker moet kammen, maar is dat nou belangrijk? Miranda gaat met haar moeder altijd het bos in, daar zoeken ze speciale planten. Die gebruiken ze bij het eten. Vanmiddag gaan ze ook op zoek naar dieren om te fotograferen. Dat vindt Miranda het leukste, hopelijk zien ze weer herten. Ze pakt snel de camera in de rugzak. Op naar het bos.


Mijn verhaal:
Ik kies verhaaltje : ……………..
Wat ik erbij bedenk:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
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